
Onderwerp: Zaken doen in Brazilië dankzij WTC Twente 

Beste raadsleden,  
 
Ik heb u op 1 december 2014 een mail gestuurd over het WTC in Hengelo. Dat ik zo vreselijk moest lachen toen het er kwam, omdat ik Hengelo 
niet als wereldstad zag. Vanuit onze educatieve uitgeverij en academie kwamen er steeds meer vragen uit het buitenland. Zo was men in Brazilië 
ook geïnteresseerd. In Nederland zijn 7.600 basisscholen en in Brazilië wel rond de 260.000. Je kunt je voorstellen wat een marktvergroting dat 
is! Het WTC heeft eerst geholpen met het verkennen van de markt en vervolgens ervoor gezorgd dat we via het WTC in Sao Paulo bij de juiste 
mensen aan tafel kwamen. En voor wie het nieuws daar volgt, de president is afgezet en men hoopt spoedig op een nieuwe. Er zijn natuurlijk vele 
kandidaten, maar dankzij het WTC hebben we al met de mogelijk nieuwe president van Brazilië aan tafel gezeten en die was erg enthousiast over 
onze plannen. Dat zou dan de openbare scholen daar betreffen en dat heeft een lange weg te gaan, maar we zaten er wel! En ook een aantal 
particuliere, rijke scholen (soms wordt er wel 4000 euro per kind per maand betaald) konden we dankzij het WTC bezoeken.  
Dat was ons alleen nooit gelukt en zeker niet binnen dit tijdsbestek. Als de weg al wat voor je vrij gemaakt is, bewandel je die ook makkelijker. 
We gaan in de herfst weer terug om een start te maken met de bedrijfsvoering. Voor nu betekent dit: vertalers in Twente aan het werk, drukkers 
die Portugese materialen maken en mensen die dit alles begeleiden. Werkgelegenheid en handel in Twente dus. 
 
Ik hoop dan ook dat jullie het WTC een warm hart toe zullen (blijven) dragen. 
 
In de bijlage nog wat foto's ter illustratie. 
 
hartelijke groet, 
 
Liesbet van Oosten 
  
 
 
--  
drs. L. van Oosten 
Directeur 
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