
 

 

Beste raadsleden, 

Ik zal het kort houden. Het zal u bekend zijn dat HL meerdere malen gepleit heeft voor een passende 

bijdrage voor de stadsdichter, voor activiteiten door de stadsdichter, voor activiteiten van HL ter 

bevordering van literatuur en lezen in het algemeen en ook voor het erkennen  van de stichting 

Hengelo Leest als aanvullende culturele voorziening in deze stad. U weet ook vast -dat hadden we al 

per mail kenbaar gemaakt- dat we betreuren dat onze pleidooien slechts geleid hebben tot het 

voorstel in de nota die nu op tafel ligt, dat zich beperkt tot een magere vergoeding voor de 

stadsdichter en een publicatie bij het aftreden van de stadsdichter. We hadden ons dan ook willen 

beperken tot een ludieke actie; nl. het aan u aanbieden van dit zakje krenten: ( ik hou doosje krenten 

(rozijnen) omhoog met de tekst: Zuinigheid is een deugd; bij krenterigheid kraakt de cultuur en 

kunst). Helaas is de techniek nog niet in staat deze ludieke actie digitaal te faciliteren. In plaats 

daarvan bieden we u een gelegenheidsgedicht Krent van stadsdichter Hettie Franken aan en wensen 

u wijsheid en cultureel inzicht bij uw besluitvorming en pleiten ervoor op zijn minst met het voorstel 

in te stemmen.   

 

Irene van Deuveren, Hengelo Leest 
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Een stadsdichter houdt een spiegel voor, vertegenwoordigt de stad,  

schrijft over mooie, droevige, feestelijke, bijzondere gebeurtenissen.  

Dient de stad en haar bewoners met gedichten, dan eens mild, dan weer met scherpe pen. Ik wens u 

wijsheid toe in uw besluit of een stadsdichter in Hengelo bestaansrecht heeft, redelijk wordt 

gehonoreerd voor de inzet  

voor de stad en dat krenterigheid niet de overhand krijgt. 

 

Hettie Franken, stadsdichter Hengelo 2019 - 2021 

 

Krent en de stuivers 

 

November 2020, gure wind, koude 

dag, maar in ’t Hengeloos stadhuis  

is het behaaglijk, daar ontwaakt Krent  

uit zijn middagslaapje, geeuwt,  

rekt zich uit, laat een wind niet zo  

zuinig en kuiert richting koffie.  

 

Hij komt de crisis prima door, net als  

Lariekoek Blaaskaak Betweter Zwetser 

en de rest, blik op oneindig, verstand op 

nul voor roddels die hen in een kwaad  

daglicht plaatsen, kletspraat, Krent  

en de rest doen hun stinkende best. 

 

Cultuurnota, de miljoenen zijn eruit,  

nog een paar stuivers te vergeven,  

de hele mikmak komt voorbij, orkestje  

koortje clubje, kunstenaars en hun  

getob, Krent zou die zwervers graag  

met pek en veren de stad uitjagen, 

 

stadsdichter, pain in the ass, Krent  

heeft niets met dichten, behalve dan  

met Sinterklaas, vooruit maar, die taaie 

pennenlikker een schone lei, beetje 

soldij, boekje aan het eind van de termijn 

dat zal ’m de kop niet kosten, Krent houdt 

 

de hand graag op de knip voor die 

kleingrutters, geef ze één vinger,  

Krent hoef je niets te vertellen.  

Ach, krenten in de pap, verrijking 

voor stad, Krent weet wel beter,  

anders zou hij Krent niet zijn. 


